
  
 

Parochie H. Thomas  
 

Parochiekernen Alphen a/d Rijn 
 

Website parochie www.heiligethomas.nl 
 

Zaterdag 29 juni tot en met zondag 07 juli 2024  Weeknr. 27 
 

Weekend 29 en 30 juni     13e zondag door het jaar 
 

Lezingen:  Wijsh. 1,13-15; 2,23-24 ; Mc. 5,21-43 
 
Leven door geloof 
‘We kunnen niets meer voor u betekenen.’ In ieder leven doen zich 
vroeg of laat situaties voor waarin je tegen de menselijke 
machteloosheid aanloopt. Zulke onmacht kan je boos, angstig of 
wanhopig maken. Maar wat mensen niet voor elkaar krijgen, dat doet 
God zelf met bovenmenselijke kracht. Niet op afstand, vanuit den 
hoge, maar in de intimiteit van de menselijke nabijheid. Wie daar in 
geloof op vertrouwt, leeft weer op – tegen de onmacht in. 

 
Weekagenda  
Zaterdag 29 juni  19.00  Eucharistieviering 
      St.Bonifaciuskerk 
Zondag 30 juni  09.30  Familieviering 
      St.Bonfaciuskerk 
    11.00  Woord- en communieviering 
      De Bron 
Woensdag 03 juli  19.00  Moment van bezinning 
Naamdag H.Thomas    Tuin St.Bonifaciuskerk 
Vrijdag  05 juli  19.00  Eucharistieviering 
      St.Bonifaciuskerk 
Zaterdag 06 juli  19.00   Eucharistieviering 
Parochiekerndag    St.Bonifaciuskerk 
Zondag  07 juli  09.30  Woord- en communieviering 
      St.Bonifacsiuskerk 
    11.00  Woord- en communieviering 
      De Bron 
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3 juli: Feestdag van de apostel Thomas.  
Volgende week woensdag – 3 juli – is in de ‘Heiligenkalender’ de 
feestdag van de patroon van onze parochie: de heilige Thomas.  
Graag willen we die dag met elkaar samenkomen. Dat hebben we 
sinds de oprichting van de Thomasparochie elk jaar op 3 juli kunnen 
doen, en doorgaans was dat in de open lucht, bij een van onze 
kerkgebouwen. Komende woensdag gaat dit opnieuw gebeuren, en 
wel in de tuin achter de Bonifaciuskerk.  
Om 19.00 uur is er dan in de pastorietuin een kort moment van 
bezinning aan de hand van wat de apostel Thomas ons te zeggen 
heeft.  
En daarna is er nog genoeg tijd en ruimte om onder het genot van een 
kop koffie of thee elkaar te ontmoeten, en verder te praten. Het is in dit 
jaargetijde lekker lang licht en en hopelijk zijn de omstandigheden om 
heerlijk met elkaar in de tuin te vertoeven. Graag zien we elkaar op 3 
juli om 19.00 uur in de tuin van de Bonifaciuskerk. Het pastoraal team 
is aanwezig, hopelijk ook vele parochianen. Ruud Visser, pastoor. 
 
Vieringen service- en verzorgingshuizen 
Woensdag  03 juli  10.30   Rijnzate 
Donderdag 27 juni  09.30  Driehoorne 
 
Parochiekerndag / “Dank je wel viering” Bonifaciuskerk 
De parochiekerndag in de Bonifaciuskerk, ook wel “Dank je wel viering” 
genoemd, en aansluitend het feest buiten, zal zijn op zaterdag 6 juli om 
19.00 uur. Deze avond is niet alleen voor de vrijwilligers om die te 
bedanken maar ook voor de parochianen van parochiekern 
Bonifaciuskerk. Samen maken wij de parochie, en daar zijn wij 
dankbaar voor! 
 
Nationale Bedevaart HH. Martelaren van Gorcum 
Elk jaar gedenken wij in Brielle de marteldood van negentien 
geestelijken, die wij kennen als de HH.Martelaren van Gorcum. 
Hun feestdag is volgens de kerkelijke kalender op 9 juli.  
De Nationale Bedevaart vindt jaarlijks plaats- op zaterdag op of rond 
die datum – dit jaar op 6 juli- en begint om 11.00 uur. 
De dag begint met een Eucharistieviering, waarin de bisschop van 
Rotterdam, Mgr. J. van den Hende, hoofdcelebrant zal zijn. 
Graag wordt u hiervoor uitgenodigd. De Eucaristieviering maakt deel 
uit van een uitgebreid dagprogramma. 
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Vanzelfsprekend ben u welkom gedurende de gehele dag, waarop ook 
de gedenksteen zal worden ingezegend die de plaats markeert waar 
de botresten zijn begraven. 
Voor deelname kunt u zich opgeven info@martelarenvangorcum.nl 
Voor meer informatie over deze dag en het programma kijk dan op de 
website www.martelarenvangorcum.nl 
Graag tot ziens op zaterdag 6 juli. 
 

 
Op 6 juli vindt voor het eerst de Alphense Orgelwandeling plaats met 
concerten in de Oudhoornsekerk (10.00 uur), de Maranathakerk (11.30 
uur), de Bonifaciuskerk (14.00) uur en tot slot in de Adventskerk (16.00 
uur). U bent op alle locaties van harte welkom. 
Stichting Vrienden van de Bonifaciuskerk, Peter Dobbe 
 
Nieuwsbriefinformatie  
Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u sturen naar: nieuwsbrief@heiligethomas.nl. 
De sluitingsdatum voor de kopij is ’s woensdags om 12.00 uur. 
Parochiecentrum Bonifacius: geopend van ma t/m vrij 9.00-12.00 uur; tel. 
0172 472410; e-mail: sintbonifacius@heiligethomas.nl  
Parochiecentrum de heilige Geest: geopend di t/m vrij van 9.30-12.00 uur; tel. 
0172 443148; e-mail: deheiligegeest@heiligethomas.nl 
Centraal secretariaat Heilige Thomas: geopend van ma t/m vrij 9.00-12.00 
uur, tel. 0172 475975, e-mail: centraalsecretariaat@heiligethomas.nl 
 
Pastoraal team  
Ruud Visser   r.visser@heiligethomas.nl   06 20618148  
Lâm Thê Nguyên  lt.nguyen@heiligethomas.nl   06 22087370  
Saskia van Winden pastor.van.winden@heiligethomas.nl  06 44852088  
Pastor van de wacht  
Pastor R.Visser  maandag 24 juni 09.00 tot maandag 01 juli 09.00 uur 
Pastor L.Thê Nguyên maandag 01  juli 09.00 tot maandag 08 juli 09.00 uur 
 

Afwezigheid pastoraal team: 
Pastor Saskia van Winden: van 8 juli t/m 4 augustus  
Pastor Lâm Thê Nguyên: van 29 juli t/m 18 augustus 
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De Rugzak 

 

Ieder mens draagt in zijn leven 

Een onzichtbare rugzak mee 

Bergt daarin zijn vreugde en zijn zorgen 

Een verzameling van wel en wee 

 

Vaak is de rugzak niet te dragen 

Soms is hij vederlicht. 

Dan blijft er ruimte over 

Maar dikwijls kan hij niet dicht 

 

Kijk je in een verloren uurtje 

Heel de inhoud nog eens na 

Kan er heel veel vaak iets verdwijnen 

Wat zijn waarde reeds verloor 

 

En zo ga je door de jaren, 

Je pakt iets op en gooit iets weg. 

Soms gebeurt dit vanzelfsprekend, 

Maar ook vaak na veel overleg. 

 

Langzaam wordt de rugzak leger 

De levensdagen gaan voorbij. 

En bij het vallen van de avond 

Werpt men het meest der last opzij. 

 

Maar blijft nog wat van waarde, 

Wat je koestert en behoud. 

Al schijnen het soms kleinigheden 

Het zijn herinneringen meer dan goud 

 

Ieder draagt zijn rugzak 

Niemand die hem overneemt 

En je hoeft ook niet te vrezen 

Dat een dief jou dit ontvreemd. 

 
Anneke Broekema-Trenning 


